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Buiten laten zien wat 
er binnen gebeurt
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?
?LEZERSVRAAG

 En u? 
Missionair kerkzijn, 
wie wil dat (niet)?   

Reacties in 100 woorden 
welkom! Insturen t/m 14 juni naar 

lezers@kerkinzoetermeer.nl

PAGINA 3

De Pinksterpreek 
van Petrus

Maak de woordzoeker en stuur je oplossing in! Dat kan t/m woensdag 24 mei naar kidz@kerkinzoetermeer.nl

KidZ

Ramenwand in Museum Voorlinden, Wassenaar  Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

HET DNA VAN DE GEMEENTE 

Kerk in 
beweging
Is missionair zijn een kerntaak  
voor een christelijke gemeente 
en zo ja, wat zijn de belangrijk-
ste redenen? Met deze vragen 
begint Kerk in Zoetermeer het 
gesprek over ‘kerk naar buiten’. 
Deelnemers zijn: ds. Jan van der  
Wolf, predikant van de protes-
tantse wijkgemeente Zoeter-
meer-Zuid die zich intensief 
met dit onderwerp bezighoudt, 
Timo Hagendijk, die als pionier 
van Perron Oosterheem zeer 
betrokken is bij de kerk naar 
buiten, en Jaap van der Giessen 
als ouderling visie & beleid van 
de Oude Kerk Gemeente en 
begeleider van pioniersplekken 
vanuit de landelijke kerk.

Gemeente-zijn kun je typeren met 
het beeld van een krukje met drie 
poten. 

De dienst aan God, de dienst 
aan de naaste en de wereld, en 
de dienst aan elkaar in de eigen 
geloofsgemeenschap vormen het 
hart van de gemeente. Haal je 
één poot van het krukje weg,  
dan is de balans verdwenen. 
Jan van der Wolf schreef daar-
over in een essay: ‘De kerk houdt 
op te bestaan als zij niet missionair  
is. Het is het wezenskenmerk van 
de kerk.’ 
Timo Hagendijk geeft aan dat 
missionair zijn een uitnodiging 
inhoudt, er komt geen dwang aan 
te pas. ‘Want’, zegt hij, ‘Jezus is 
gekomen om goed nieuws aan 
de mensen te brengen: het goede 
leven brengt je in contact met 
God. Die mooie boodschap is te 
groot om binnen te houden.’
Jaap van der Giessen gebruikt 
graag de volgende omschrijving 
van ‘missionair’: ‘Vanuit liefde in 
beweging komen ter wille van de 
ander namens God.’ 
Die beweging kan op allerlei manie-
ren vorm krijgen. Het behelst vanuit 
die liefde leven, doen en spreken. 
Jaap is het eens met Jan: ‘Je bent 
missionair of je bent geen kerk.’

Vijf v’s
Timo, Jan en Jaap vinden het 
woord kerntaak in de beginvraag 
eigenlijk niet goed gekozen. Dit 
woord veronderstelt volgens hen 
dat missionair-zijn een van de op-
ties is, maar het missionair-zijn zit 
in het DNA van de gemeente, het is 
een onderdeel van de identiteit en 
hoort er dus als vanzelfsprekend bij.
Jan van der Wolf verduidelijkt dit 

met de ‘Five Marks of Mission’,  
want er is wel werk aan de 
winkel. Deze vijf dimensies van 
christelijke missie kun je in het 
Nederlands vertalen met vijf v’s: 
vertellen, vormen, voorzien,  
verzetten en verzorgen. 

Zowel de gemeente als de indivi-
duele gelovige moet enthousiast 
gemaakt worden om te werken 

aan deze vijf uitdagingen. Het 
gevaar daarbij bestaat dat men-
sen ‘doordenderen’ op één van 
de vijf dimensies, merkt Timo op. 
‘Er is om aan alle vijf dimensies 
te werken een gevoel van veilig-
heid nodig. Om te weten waar je 
naar toe werkt, is het belangrijk 
te weten waar je vandaan komt. 
Dan kun je spontaan en enthou-
siast missionair zijn.’

Goed luisteren
Als we zeggen dat missionair-zijn 
een wezenlijk kenmerk is van de 
christelijke gemeente, vragen 
we ons af hoe een gemeente, 
die vooral naar binnen gekeerd 
is, missionair kan worden, meer 
open naar je omgeving en naar 
de samenleving? 
Het begint met goed luisteren, op 
verschillende manieren. Wat is er 

aan de hand in deze gemeente? 
Daarnaast speelt de context een 
rol. Wat leeft er je omgeving? Met 
welke sleutelfiguren in de wijk heb 
je te maken? Luister naar elkaar 
als team of als kerkenraad en naar 
de kerk als groter geheel. 
Het luisteren naar God, daar  
begint het eigenlijk: Wat vraagt 
God van ons? Wat is onze  
opdracht, onze roeping? Timo vult 
aan met de opmerking dat je als 
pionier gewoon je werk moet doen. 
‘Doe wat binnen je mogelijkheden 
ligt en doe waar je goed in bent.’ 

Enkele praktische voorbeelden 
en ervaringen laten zien dat er al 
veel gebeurt in missionaire zin. Zo 
zijn veel gemeenteleden actief in 
verschillende missionaire werk-
groepjes binnen de kerk, denk aan 
diaconaat en inloophuizen. Maar 
ook daar buiten, zoals de voedsel-
bank, jobhulpmaatje of schuld-
hulpmaatje. Opvallend is dat uit 
onderzoek blijkt dat 75 procent 
van het seculiere vrijwilligerswerk 
wordt gedaan door kerkmensen.

Dromen
Het pionierswerk kan in het  
gesprek niet ongenoemd blijven. 
De gedachte leeft bij sommigen 
dat de missionaire opdracht voor-
al het werk van de pionier is. Timo 
Hagendijk, pionier in Oosterheem, 
ervaart dat niet als storend. ‘Maar 
missionair zijn is geen taak die 
je kunt afschuiven’, zegt hij. Een 
goede samenwerking met de 
betrokken kerkgemeente is nood-
zakelijk. In een goede relatie is er 
veel buiten de kerk mogelijk. 
Tot slot deelt hij zijn droom:  
binnen Zoetermeer op bereikbare 
afstand van de huizen plekken 
hebben om naar mensen te  
kunnen luisteren. Plekken waar  
mensen ontdekken dat men  
vanuit liefde en passie er mag zijn. 
De droom van Jan van der Wolf is 
een andere: hij wil met een bakfiets 
die uitgeklapt kan worden tot  
pop-up-kerk de markt op. Onder 
het genot van koffie en een aan-
gestoken kaarsje wil hij naar men-
sen luisteren. De kerk naar buiten!

• Jan Blankespoor en Hanneke Lam

Dienst aan God Dienst 
   aan de wereld

Dienst aan elkaar

De oplossing van de Paaspuzzel is: Jezus leeft! 
En de winnaars zijn: Ella Grondel, Rafael Prins, Pieter Vos. Gefeliciteerd alle drie!

Vertellen  betekent het goede nieuws verkondigen (denk aan de prediking). 
Vormen  houdt in dat je ontvangers van het goede nieuws leidt naar volwassen 

geloof (onderwijzen dus). 
Voorzien  wil zeggen dat je doet wat goed is en je naaste ontmoet met  

compassie (onder andere het lenigen van nood). 
Verzetten  doe je je tegen onrechtvaardigheid (verander onrechtvaardige  

structuren in de samenleving).
Verzorgen houdt in een goede rentmeester over de aarde zijn  

(er is werk aan de winkel om de schepping te behouden). 

Kerk naar
Kerk naar  buiten
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Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Balthasarschans 9  
2728 EP Zoetermeer  

079 341 43 05  
info@salonazora.nl  
www.salonazora.nl

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij Provoet 
 en Huidprofessional
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Schoonheidssalon Azora

 

BEN JIJ DE PM’ER DIE WIJ ZOEKEN?

VACATURE
ALERT

KDV / BSO / PO

Vind jij het leuk om kinderen te zien ontwikkelen en draag je hier graag aan bij?

Stuur je CV + motivatie  naar info@kovijgenweis.nl

https://www.kovijgenweis.nl/contact/vacatures.html 

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen 
in de laatste levensfase. 

Scan de QR-code om een 
kijkje te nemen in het hospice. 

079 820 0881  www.hospice-elim.nl   

Wilt u meer weten over een verblijf of 
vrijwilligerswerk in het hospice?

A.M. van der Giessen-van Velzen

(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
info@photosbyleonie.nl

06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
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KIJK

VAN DE REDACTIE De droom van Lynn

Lynn droomt. Ze droomt van een stad waarin kinderen niet langer  
eenzaam zijn. Haar droom heeft ze handen en voeten gegeven in een 
grote tekening. Samen met haar dromen nog veel meer kinderen mee in 

Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Zij hebben namelijk allemaal op de 
droom van Lynn gestemd. 
Lynn is op dinsdag 4 april geïnstalleerd als eerste kinderburgermeester van 
Amersfoort. Dat gebeurde in een feestelijke raadsvergadering. Samen met de 
burgemeester is ze aan het werk gegaan om haar droom die heel veel kinderen 
nu delen, werkelijkheid te maken: een arm om je heen als je je eenzaam voelt. 

Ik hoor het hele verhaal van mijn enthousiaste kleindochter van tien.  
Ze is er vol van. Kleindochter is via haar eigen school afgevaardigd in een  
van de kinderwijkraden die zich voor de droom van Lynn gaan inspannen.  
En kleindochter was er hoorbaar en zichtbaar bij, op dat grote Amersfoortse 
stadhuis, bij de start van deze jonge-eenzaamheidsbestrijding die nu in alle 
wijken uitgerold wordt. 
Alle kinderen die op het stadhuis aanwezig waren namen de volgende dag  
een keten mee naar school met de tekening van Lynn en een kaart, om het  
allemaal aan hun eigen klas te vertellen en er samen over door te praten. 
Kleindochter stapt nu ook naar wildvreemde basisscholen en vraagt  
directeuren om enquêtes uit te zetten, die ze vervolgens weer op gaat halen. 

Over durf gesproken. Of gaat het niet om durven, maar gewoon om doen? In 
beweging komen, eropaf stappen, omdat je gedreven wordt. Door een droom, 
door een vergezicht, aangespoord en aangevuurd, om uit te pakken wat jou 
eerst gegeven is. Waar je hart vol van is, loopt daar niet je mond van over? 

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien. 

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Bijbel in 57 talen voor het eerst vertaald 
RECORD • Honderd miljoen mensen kunnen sinds 2022 voor het eerst de Bijbel in hun 
eigen taal lezen. Zij spreken een van de 57 talen waarin de Bijbel of een deel ervan  
vertaald werd. Dat meldt een in april verschenen rapport van United Bible Societies 
(UBS), het samenwerkingsverband van de honderdvijftig Bijbelgenootschappen.  
Niet eerder kwam in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.

‘De UBS heeft de afgelopen jaren 
veel Bijbelvertaalwerk verzet’, zegt 
directeur Rieuwerd Buitenwerf van 
het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap, dat lid is van de UBS. 
‘Het is bemoedigend dat dit zoveel 

resultaat oplevert. Voor het NBG 
is het wereldwijde vertaalwerk al 
decennialang een speerpunt, om-
dat je alleen met een vertaling in 
de taal van je de hart de betekenis 
van de Bijbel echt kunt ervaren.’

Eerste en vervangende  
vertalingen
In veertien van de bovengenoemde 
57 talen is voor het eerst de  
complete Bijbel beschikbaar:  
onder andere in een Ethiopische 
en een Nigeriaanse taal. In vijf 

andere talen kwam voor het eerst 
het Nieuwe Testament gereed: in 
een taal uit Afrika en uit Latijns- 
Amerika en in drie Aziatische talen.  
Daarnaast kwamen in 38 talen 
voor het eerst gedeelten van de 
Bijbel beschikbaar, onder andere  
in de Egyptische omgangstaal. 
In 2022 rondde de UBS in totaal 
81 vertaalprojecten af: eerste  
  en vervangende vertalingen en 
studiebijbels;  vervangende  
vertalingen in 25 talen gesproken 
door 623 miljoen mensen.

De complete Bijbel is nu beschik-
baar in 733 talen voor 5,9 miljard 
mensen. Het Nieuwe Testament is 
in 1.622 talen beschikbaar; Bijbel-
gedeelten in nog eens 1.255 talen. 
In 3.776 van de circa 7.400 talen 
is nog geen Bijbeldeel vertaald.

Vertaalsteun NBG
Van de 333 lopende UBS-vertaal-
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De Pinksterpreek 
                van Petrus
Er gebeurt iets wonderlijks, vijftig dagen na Pasen,  
als heel de stad Jeruzalem weer volgestroomd is met  
mensen overal vandaan. Ze vieren het Wekenfeest,  
het feest van de Tien Woorden die God ooit op de berg  
Sinaï heeft gegeven. Opnieuw komt op deze dag de  
hemel naar de aarde toe. 

Er is het overweldigende geluid 
van een harde wind en er dansen  
vuurtongen op de hoofden van 
Jezus’ leerlingen, die in een 
opperkamer in de buurt van de 
tempel bij elkaar zitten. Mensen 
stromen toe om te zien wat dat 
is. Daarop komt Petrus naar  
buiten, samen met de anderen. 
Als hij zijn mond opendoet, 
luistert iedereen. Mensen zijn 
verbaasd, omdat ze alles in hun 
eigen taal horen, waar ze ook 
vandaan komen. Mensen raken 
ook in de war, want de preek die 
Petrus afsteekt liegt er niet om. 

'Ik wil dat jullie 
de wereld intrekken 

en de mensen 
het goede nieuws 
over mij vertellen.'

‘Mensen, wat er nu aan de hand 
is, is precies wat de profeet Joël 
gezegd heeft. Gods Heilige Geest 
komt met stormwind en vurige 
vlammen en wie de naam van 
de Here aanroept, wordt gered.’ 
Petrus zegt letterlijk: jeshua – 
‘redding’ in het Hebreeuws. 
‘Deze redding is door God  
gezonden in Jezus van Nazaret. 
Hem hebben jullie uitgeleverd 
en laten doden, maar God heeft 
Hem tot leven gewekt. De dood 
kon Hem niet vasthouden. Ook 
de grote koning David zong ervan 
in Psalm 16: ‘U levert mij niet 
over aan het dodenrijk, U wijst 
mij de weg ten leven.’
Het gaat niet om David, het gaat 
om Jezus. God laat Hem naar 
voren treden, Jezus staat centraal 
in de gave van de Heilige Geest, 
God heeft Hem tot Redder en 
Messias gesteld. Dat is wat jullie 
moeten weten!’

God staat niet in het middel-
punt, Hij is de initiatiefnemer.
De Geest staat niet in het  
middelpunt, Hij is de gave.
Jezus Christus staat in het  
middelpunt.

Petrus duidt het hier en nu met 
wat eerder voorzegd is. Hij  
betuigt met klem dat de Schrift 
laat zien dat God vandáág handelt. 
Het effect van Petrus’ Pinkster-
preek is eerst grote ontreddering. 
Joden die zo bij de Schriften  
leven, hebben wel het Pesach-
feest gevierd, maar de kern van 
Jezus’ Paas-gang niet meege-
maakt. Tegenover Jezus waren  
ze verhard en riepen massaal: 
‘Kruisig Hem!’ Tegenover Petrus 
zijn ze verbijsterd en roepen:  
‘Wat moeten wij doen?’ 
Zo is de reactie van een mens 
die door het Evangelie geraakt 
wordt. Dit is het werk van de 
Heilige Geest. Die laat een mens 
niet wanhopen, maar de armen 
uitstrekken naar de reddingsboei 
die God heeft uitgeworpen. 

'Here, geef ons 
de kracht om 

vrijmoedig het 
goede nieuws 

van Jezus Christus 
bekend te maken.'

Het is op de Pinksterdag weer 
Pasen geworden, het is ook de 
achtste Paaszondag. Opnieuw 
wordt nadrukkelijk de opstanding 
van Christus verkondigd: ‘Jezus 
leeft, Hij is Redder. Kom tot  
inkeer, verander uw leven.  
Ieder die de naam van de Heer 
aanroept, wordt behouden.’

• ds. Kees Wesdorp en Marieke van 

der Giessen-van Velzen

projecten steunde het NBG in  
het afgelopen jaar 34. Het betrof 
onder meer projecten in China, 
de Filippijnen, Gabon, Guyana,  
Indonesië, Kameroen, Ghana,  
Mexico, Mozambique, Noord- 
Afrika en Suriname. Op de  
Filippijnen kwam in 2022 het  
Nieuwe Testament in het Viracnon  
gereed, met steun van het NBG. 

Wat altijd is geweest
Lied van vandaag 
en morgen

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord 
vraagt.

Die in de stilte sprak 
het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, 
Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen. 

Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede.

Uit Lied 689, Liedboek 2013
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Bernard Huijbers
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp •Wambahout 1, 2719 KD
T (079) 316 34 54 •E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag dinsdag
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard  
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba: Ria Kamp •T (079) 361 03 18
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: dinsdag en donderdag
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249 • E m.zwaaghaan@hetnet.nl 
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Scriba E scriba@pwzn.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 8897432 
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com  
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dag: woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfeldt T 06-4042 7683
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dag dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp 
T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman • E secretaris@vcgz.nlDe Pelgrim • verhuisd naar:·

Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl Oosterheemplein 320, 2721 ND

Missionair pionier Timo Hagendijk  
Vrije dag: woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl

KERKDIENSTEN MEI-JUNI
Gemeente Zondag 30 

april  
Zondag 7 mei  
 

Zondag 14 mei  
 

Donderdag 18 mei  
Hemelvaartsdag 

Zondag 21 mei 
 

Zondag 28 mei  
1e Pinksterdag 

Zondag 4 juni  
 

Zondag 11 juni  
 

Zondag 18 juni  
 

Zondag 25 juni  
 

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur: 
Ds. L. den  
Breejen  
Delft

 10.00 uur: 
Ds. J. Henzen 
Wateringen 

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp      

 10.00 uur: 
Ds. C.H.  
Wesdorp     

 10.00 uur: 
Ds. C.H. 
Wesdorp  

 9.45 uur: 
Ds. C.H. 
Wesdorp  
Aan tafel!- 
dienst

 10.00 uur: 
Ds. C.H. Wesdorp 
Heilig Avondmaal   

 18.30 uur   
Ds. C.H. Wesdorp 
Voortz./Dankzeg-
ging H. Avondmaal

 10.00 uur: 
Ds. D. van  
Duijvenbode  
Hoek van Holland

 10.00 uur: 
Ds. J. Quist  
Scheveningen

 10.00 uur: 
Ds. C.H.  
Wesdorp

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur: 
Ds. Jan 
van der 
Wolf

 10.00 uur: 
Ds. Els van der 
Wolf-Kox

 10.00 uur: 
Ds. Jan van der 
Wolf

 10.00 uur: 
Ds. Jan van der 
Wolf

 10.00 uur: 
Ds. Els van 
der Wolf-Kox

 10.00 uur: 
Ds. Jan en 
Els van der 
Wolf

 10.00 uur: 
Mw. Nelleke de 
Jong  
Gouda

 10.00 uur: 
Ds. Jan van der 
Wolf

 10.00 uur: 
Ds. Els van der 
Wolf-Kox

 10.00 uur: 
Ds. Jan van der 
Wolf

WIJKGEMEENTE  
OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 
W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur:  10.00 uur: 
Ds. J. Quist  
Den Haag 

 17.00 uur:  
Ds. P. Baas 
Serie Tien Woor-
den (het achtste 
gebod) 

 10.00 uur: 
Ds. C. van Andel 
Amsterdam  

 17.00 uur:  
Ds. P. Baas  
Hart4U-dienst

 10.00 uur: 
Ds. P. Baas

 10.00 uur: 
Ds. R. Visser 
Amsterdam

 17.00 uur:  
Ds. S. van 
der Vlies 
Rotterdam 

 10.00 uur: 
Ds. P. Baas 

 17.00 uur:  
Ds. J. de 
Groot Katwijk 
aan den Rijn 

 10.00 uur: 
Ds. P. Baas  
Zondag Vervolgde 
Kerk

 17.00 uur:  
Ds. D. Hoolwerf 
Ede 

 10.00 uur: 
nog niet bekend 
Voorbereiding  
H. Avondmaal

 17.00 uur:  
Ds. G. Roest Gouda 

 10.00 uur: 
Ds. P. Baas 
Viering Heilig 
Avondmaal

 17.00 uur:  
Ds. P. Baas 
Voortz./dankzeg-
ging H. Avondmaal

 10.00 uur: 
Ds. C. Rentier 
Amersfoort 

 17.00 uur:  
Ds. P. Baas 
Serie Tien 
Woorden (het 
negende gebod) 

WIJKGEMEENTE  
ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20  
W pwzn.nl

 10.00 uur: 
Ds. Marina van 
der Zwaag-de 
Haan 

Afscheidsdienst

 10.00 uur: 
Mw. M.F. van 
Schoonhoven 
Barneveld

 12.00 uur: Ronald 
Karsdorp Zoetermeer 

Chagallviering

 10.00 uur: 
Ds. W.L. Pera 
Leersum  

Heilig  
Avondmaal

 10.00 uur: 
Mw. drs. 
M.H.E. Pul-
len Dordrecht 

Met tolk 
gebarentaal

 10.00 uur: 
Mw. ds. C.R.  
Groenendijk 
Maarssen

 10.00 uur: 
Mw. A. Lodder 
Overstap  
Tienerdienst

 12.00 
Laura Janssen 
Chagallviering

 10.00 uur: 
Mw. ds. N.I.  
Meinster-de Ronde 
 
Pijnacker

 10.00 uur: 
Dhr. R. Karsdorp  
Zoetermeer 

Met tolk  
gebarentaal

ADVENTSKERKGEMEENTE
Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

 10.30 uur: 
Da. Marjan 
Driessen

 10.30 uur: 
Ds. Karl van 
Klaveren

 10.30 uur: 
Ds. Koen  
Holtzapffel

 10.30 uur: 
Ds. Karl van 
Klaveren

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van 
de Protestantse Gemeente Zoetermeer. 
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie 
Jan Blanke spoor, Marjolijn van der  
Haven-Verweij, Hanneke Lam, Helma 
Nieuwstad, Willy Tieman, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Gerard Baak, Hans van der Bilt, Anneke van 
der Heijde, Nanja den Hertog, Peter van Holten  
(strip), Reinier Laman Trip, Marjo van der 
Molen, Hans van Oort, Erwin Spaans, Marga 
Verbeek, Willem Vermeulen, Christiaan 
Verschoor, Arie Vooijs (muziekcolumn), Gerda 
Vooijs, Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie), Kees 
Wesdorp, Els van der Wolf-Kox, Rina Zegers

Bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove,  
Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage 
Bij deze editie van Kerk in Zoetermeer zit ook 
een brief met een verzoek om een vrijwillige 
bijdrage. We bezorgen de krant bij ieder 
die wil, maar u begrijpt dat met het maken 
ervan kosten gemoeid zijn. Vandaar dat we 
jaarlijks een beroep op lezers doen voor een 
bijdrage. Het richtbedrag is € 25 voor 10 
nummers per jaar. U kunt uw gift overmaken 
op NL15 RABO 0373 7337 04  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer  
Kerkblad. Hartelijk dank. 

Kerkelijk Bureau 
U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk 
Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56.   
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of  
T 06-1236 5054 (Gerda) • Frans Halsstraat 3,  
2712 JS • W www.pgzoetermeer.nl 

Abonnement of losse nummers?  
E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Kopij mei-juninummer
Kopij over 30 juni t/m 30 augustus graag insturen 

woensdag 7 juni. Let op: weer voor twee maanden. 

Het zomernummer zal verschijnen op woensdag  

28 juni en wordt uiterlijk zaterdag 1 juli bezorgd.

PERRONMEETINGS
Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum Tijd Spreker

zondag 30 april 10.00 uur Timo Hagendijk

zondag 7 mei 10.00 uur Martijn de Jong 

zondag 14 mei 10.00 uur Timo Hagendijk

zondag 21 mei 10.00 uur Peter Huijzer

zondag 28 mei 10.00 uur Peter Baas (en Timo Hagendijk?)

zondag 4 juni 10.00 uur Ton Spek

zondag 11 juni 10.00 uur Pieter Baas

zondag 18 juni 10.00 uur Timo Hagendijk

zondag 25 juni 10.00 uur Timo Hagendijk

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum Tijd Voorganger

vrijdag 28 april 15.30 uur gv. Wilma van Hengel

vrijdag 5 mei 15.30 uur ds. Kees Wesdorp

vrijdag 12 mei 15.30 uur drs. Engel Leune 

vrijdag 19 mei 15.30 uur dk. Ronald van Berkel

vrijdag 26 mei 15.30 uur mw. Marja van den Boomgaard

vrijdag 2 juni 15.30 uur ds. Jan Molenaar

vrijdag 9 juni 15.30 uur ds. Kees Wesdorp

vrijdag 16 juni 15.30 uur gv. Wilma van Hengel

vrijdag 23 juni 15.30 uur dk. Ronald van Berkel

vrijdag 30 juni 15.30 uur drs. Engel Leune 

UITGELICHT
Zie voor de uitgebreide Agenda 
kerkinzoetermeer.nl/agenda en 
kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg 

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

KERK & DIENST

Ons Honk Halte 2717 • Carry van Brug gen hove 27, 2717 XT
Maandelijkse dienst voor doven
Zondag 14 mei 10.00 uur Ds. A. Dingemanse Zwolle

Zondag 11 juni 10.00 uur Ds. Kees Smit Kampen

ONDER WOORDEN

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,

God van liefde, sterk en trouw.

Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht en harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

Lieve vriend, door jouw nabijheid
voed ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem 
contact op over de mogelijkheden! 
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

OOSTERKERK 
‘Het verstoorde leven’
 Dagboekfragmenten van Etty  

Hillesum die omkwam in de Tweede  
Wereldoorlog. Met ds. Wim de Bruin.
 3 mei, 14.00 uur  

E nico.geleijnse@gmail.com

Kring ‘Moderne Profeten’
 Boek en podcast, deze keer:  

Angela Merkel.
 16 mei, 20.00 uur  

E predikant oosterkerk@gmail.com 

ZOETERMEER-ZUID
Keltisch-christelijke spiritualiteit
 Beeldend en concreet: wat zijn de  

kenmerken? 
 2 mei, 20.00 uur,  

De Regenboog; aanmelden  
T 06-3863 6293 (ook WhatsApp)  
E jtvanderwolf@gmail.com

Geloof ik wel? 
 Wat is het wezen van geloven? 

 22 mei, 20.00-22.00 uur,  
De Regenboog; aanmelden  
T 06-3863 6293 (ook WhatsApp)  
E jtvanderwolf@gmail.com

(G)een blad voor de mond
 Gesprek over actuele krantenberichten. 

 25 mei, 20.00 uur  
E ton.verheijke@live.nl

ICHTHUSKERK
Vrouwenviering 
 In buurttuin Zoete Aarde,  

Broekwegzijde 195. Soep en broodjes  
na afloop, onder de appelbomen.
 4 juni, 16.00 uur T 06-3755 7355  

E jannievanmaldegem@ziggo.nl  

ADVENTSKERK
Creatief psalmen lezen
 Een workshop bijbelse poëzie.

 22 mei, 19.30 uur T 06-1104 1992

Labyrint lopen
 Naast het klassieke en beroemde  

Chartres-labyrint is er ook het Pima- 
labyrint: meditatief lopen langs een  
pad, waarbij je de tijd neemt en je  
eigen tempo volgt. 
 10 juni, 14.00-16.00, Julianalaan 3;  

€ 5, aanmelden E anrom@ziggo.nl

Geest van God, zo vol van liefde

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR
Maandelijkse dienst
Zondag 21 mei 10.30 uur Mw. W. van Hengel Zoetermeer

Zondag 18 juni 10.30 uur Ds. J.W.B. Matahelumual Moordrecht

Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Lied 685 – Liedboek 2013
Tekst: Shirley Elena Murray
Vertaling: Sylvia Kolthof
Melodie: New Haven, Connecticut, 1835
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Eén keer per maand wordt er 
gezamenlijk warm gegeten en de 
andere weken kan er een maaltijd 
afgehaald worden. Met dit laatste 
is gestart in de coronatijd (wat 
lijkt dit lang geleden) en dit is 
voortgezet. In de vastenperiode 
wordt sinds halverwege de jaren 
negentig een keer in de twee  
weken gezamenlijk soep gegeten,  
nu ook afgewisseld met een 
soepmaaltijd afhalen. Gemiddeld 
nemen zo’n dertig mensen deel 
en worden bij enkele mensen de 

maaltijden thuisbezorgd.
Met de Klaver-4-maaltijden geeft de 
ZWO-Werkgroep podium aan pro-
jecten vanuit een christelijk motief 
in het buitenland. In een gezellig 
samenzijn en onderling contact  
tijdens de maaltijd vertellen we over 
de doelen waarvoor we sparen.  
We bidden, soms zingen we en 
maken er een vierend geheel van. 
De naam Klaver-4 komt doordat 
de opbrengst voor meer projecten  
bestemd kan zijn, meestal vier.  
In 2022 waren dit:

Buiten zichtbaar maken 
                 wat er binnen gebeurt

De Oude Kerk is voor veel Zoetermeerders een herkenbaar gebouw. 
Als wijkgemeente hebben we ons als doel gesteld om de potentie van het gebouw en  
het kerkplein meer te benutten om buiten zichtbaar te maken wat er ín de kerk gebeurt.  

Met een werkgroep ‘Oude Kerk 
naar buiten’ organiseren we een 
aantal keren per jaar een zichtbare  
actie. Zo hebben we rondom 
Kerst een QRST-route uitgezet in 
samenwerking met een aantal 
winkeliers in de Dorpsstraat.  
Vanaf de kerstboom op het plein 
was een route te volgen langs 

etalages van winkels en het CKC. 
Bij elke etalage was een video  
te zien met een stukje van de  
kerstboodschap.  
Tijdens het jaarlijkse Kinderkerst-
feest hebben we een camper-
busje omgedoopt tot foodtruck 
en deelden we chocolademelk  
uit op het kerkplein. We zagen  

Diaconale actie Oosterkerk-jeugdKlaver-4-maaltijden in de wijk

Sinds 2006 organiseert de Werkgroep Zending Wereld diaco naat en  
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de wijkgemeente Zoetermeer- 
Zuid in gebouw De Oase in Meerzicht de zogeheten Klaver-4-maaltijden. 

COLUMN

Wanneer vertel je 
dat je gelovig bent?

Veel christenen, althans ik, 
zijn niet dagelijks bezig met 
de opdracht die in Matteüs 

28:19 staat. ‘Ga op weg en maak 
alle volken tot mijn leerlingen …’ 
Ook al staat in vers 20 een machtige 
belofte: ‘IK ben met jullie tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’

Als jong kind zing je nog zonder 
erbij na te denken zomaar midden 
in de supermarkt ‘Jezus is de goede 
Herder’. Iets om jaloers op te zijn – 
totaal geen schroom kent dat kind.

Gelukkig blijven er spontane mo-
menten dat je een fijn gesprek over 
je persoonlijke geloof kunt hebben. 
Zoals dat gesprek met een vader 
van een Marokkaans meisje die nog 
langer vastte na de Ramadan om de 
hemel te verdienen en mij zei: ‘Dat 
doe jij toch ook?’ Ik antwoordde, 
dat ik vastte uit dankbaarheid voor 
het werk dat Jezus voor mij gedaan 
heeft. We kregen daar een mooi 
gesprek over. Ik ervaarde échte 
dankbaarheid toen ik na dat gesprek 
naar huis fietste! 

Schroom kent Meike ook niet als 
ze een hoog cijfer haalt bij de 
godsdienstles op haar middelbare 
school, waar ze als enige christen in 
de klas zit. Haar klasgenoten vragen 
haar hoe ze dat fikst om zo’n cijfer 
te halen. Waarop ze vrijuit vertelt 
dat ze thuis in de Bijbel lezen, haar 
ouders haar naar een christelijke 
basisschool hebben gestuurd en dat 
ze naar de kerk gaat.

Vertellen over je geloof – de  
momenten worden je gegeven. 

• Marjolijn van der Haven-Verweij

Met Palmpaasstokken naar het 
LangeLand Ziekenhuis

Op Palmzondag 2 april na de 
kerkdienst vertrokken de Ichthus-
kerk-kinderen met twintig  
Palmpaasstokken per paarden-
tram naar het Langeland  
Ziekenhuis. In twee groepen  
onder leiding van geestelijk  
verzorger Annelies Hommens en 
jeugdouderling Marga Verbeek 
gingen ze over verschillende  
afdelingen om hun versierde  
stok met lekkers aan patiënten  
te overhandigen. 
Dat leverde hele blije reacties op. 
Kinderen waren onder de indruk, 

het waren niet de minst heftige 
afdelingen. Een hele oude dame 
gaf haar net aangebroken muesli-
reep aan een jongen, omdat 
ze zo graag haar dankbaarheid 
wilde laten zien. Daarna werden 
de kinderen zelf heel lief en gul 
onthaald op drinken en wat te 
snoepen in het ziekenhuis. 
Een bijzondere traditie, die we 
graag voort blijven zetten: als 
kerk met de kinderen eropuit om 
anderen blij te maken. 

• Marga Verbeek

direct dat dit de interesse wekte 
van voorbijgangers.  
Het hele Paasweekend lagen 
er stenen ‘paaseieren' verstopt 
op het kerkplein. De  elf eieren 
vormden samen een zin. Ieder-
een was welkom om mee te 
doen en heel wat kinderen en 
volwassenen hebben op het kerk-
plein gezocht en de ‘paaseieren’ 
én de oplossing gevonden.   
Naast deze losse activiteiten is de 
kerk verder elke vrijdagmiddag 
van 14.00-15.30 uur geopend 
voor bezoekers. Welkom!

• Christiaan Verschoor

‘Happy Pasen’ begon al vroeg
IMPRESSIE • Al zes jaar lang gaan om de twee maanden de deuren 
van kerkgebouw De Oase open voor de ‘Kliederkerk’. Een middag 
vol spel en knutsel rondom een thema over geloven of bijbel-
verhaal. Op de zaterdag voor Palmpasen was het dubbel feest. 

Het is al vroeg druk, want eerst 
worden er Palmpaasstokken 
versierd door de gezinnen van 
Zoetermeer- Zuid, georganiseerd 
door de kinder nevendienst. Aan 
de ene kant staan knutseltafels, 
aan de andere kant een voetbal-
tafel, levensgroot 4-op-een-rij, 
glijbaan, sjoelbak, badminton.
Om drie uur wordt er plaatsge-
maakt voor de Kliederkerk met het 
thema ‘Happy Pasen’. Vanuit de 
scholen komen er ook kinderen 
met een moslimachtergrond naar 
De Oase. Een houten kruis versie-
ren is lastig uit te leggen en ligt 
gevoelig. We hebben daarom voor 
een vogelhuisje gekozen, daarin 
begint nieuw leven. Wij zien het 
niet, het wonder is verborgen, je 
ziet alleen dat vader en moeder  
vogel druk bezig zijn. En dan ineens 
vliegt daar een jong vogeltje uit!
Om half vier stroomt het vol met 
kinderen van de scholen De Entree 
en De Regenboog en tieners die 
nog eens komen kijken, want 
het was altijd zo gezellig. Ouders 
blijven, nieuwe contacten worden 
gelegd, twee kerkgezinnen  
blijven ook. Elke Kliederkerk  
is het een verrassing wie er  

komen en hoeveel. Er wordt een 
uur lang geknutseld, gekletst en  
gespeeld, daarna start de viering. 
We praatten over het vogelhuisje 
en we zingen ‘Weet je dat de 
lente komt’. De dominee leest, 
omringd door kinderen, een pren-
tenboek voor over het lijden en 
opstaan van Jezus. Dat maakte 
veel los: ‘Waarom moet hij naar 
de gevangenis, hij heeft niets 
gedaan!’ ‘De leerlingen rennen 
weg, ik denk dat ze het snel aan 
zijn moeder gaan vertellen!’ 
Aan het einde gebruikt dominee Els 
de grote parachute om de zegen 
letterlijk uit te beelden. Alle kinde-
ren mogen er onder terwijl de grote 
mensen (en de tieners) het doek 
vasthouden, daarna andersom.
Ondertussen is voor ons een Paas-
maaltijd klaargezet, met matses, 
paasbrood, wit- en bruinbrood, 
paashagelslag, komkommer,  
tomaatjes, druiven en mandarijnen. 
Wat overblijft mag mee voor thuis.  
‘Gelukkig, mijn moeder heeft nog 
geen boodschappen gedaan, nu 
hebben we toch wat.’ ‘Mag ik de 
mandarijnen, wij hebben nooit fruit.’
Kliederkerk is echt de ‘kerk naar 
buiten’. Een week voordat het 
echt Pasen was, beleefde ik die 
middag al ‘Happy Pasen’.

 Volgende Kliederkerk: 27 mei, de 

zaterdag voor Pinksteren! 

• Gerda Vooijs

• Kerk in Actie-project Opvang 
vluchtelingen in Griekenland 

• Kansen voor jongeren in  
achterstandswijk Libanon

• Debora Molenaar, voor Euro 
Relief op de eilanden Lesbos  
en Samos in Griekenland

• Opvang Oekraïense  
vluchtelingen in Zoetermeer 

• Noodhulp Pakistan 
In totaal is voor deze projecten  
in 2022 ruim € 3.500 opgehaald. 

• Reinier Laman Trip

Zaterdagmiddag15 april zijn kinderen 
gaan knutselen in woonzorgcentrum 
WZH Oosterheem aan de Florence 
Nightingalelaan, vlakbij de Ooster-
kerk. Jong en oud vonden het leuk 
en hadden een fijne tijd met elkaar.
’s Avonds zijn jongeren naar Ipse  
de Brugge aan het Oosterheemplein 
gegaan om met slechthorende en 
dove jongeren en jongeren met 
een verstandelijke beperking 
spelletjes te spelen. Er werd 
onder andere bingo gedaan  
en de groep mengde goed!
Beide tehuizen gaven aan blij te zijn 
met onze komst en zagen bewoners 
genieten. Iedereen die erbij was of 
heeft geholpen: bedankt! 
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DE PELGRIM 

Gebouw De Oase, Kerkenbos 8 in Meerzicht 
Pionier Gerda Griffioen T 06-2497 5092 W depelgrimzoetermeer.nl 

 Ochtendgebed:  ma t/m do, 7.30-8.00 uur, in De Oase
 Ontbijt:  ma t/m do, 8.00-8.45 uur, Kerkenbos 12
 Emmaüswandeling:  elke vrijdag (niet in schoolvakanties),  
  10.30-12.00 uur, Kurkhout 100
 Pelgrimviering:  7 mei en 11 juni, 9.00 uur in De Oase
 Langeafstandswandeling:  7 mei en 11 juni, vertrek vanaf De Oase 
 Ontmoetingsmaaltijd:  8 mei en 5 juni, 18.00-19.30 uur, De Oase
 Crea-middag:  16 mei en 20 juni, 13.30 uur, € 5 
 Taizéviering:  21 mei en 25 juni, 19.30-21.00 uur, De Oase

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant.  Bel of mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De KiZ-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

Oude Kerk
 Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur.

 consistorie E leenmanf@xs4all.nl
Oosterkerk

10 en 24 mei, 7 en 21 juni,  
19.00-19.55 uur. 
 E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdag 20.00 uur.  
T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl

Gebed vervolgde christenen 
 Elke laatste zaterdag van 10.00-

10.30 uur op het Dobbe-eiland. 
 E roelie.vanderlinden@gmail.com

GEBEDSMOMENTEN

KERK & STAD

Open Oosterkerk
Elke di 13.00-16.00 uur. 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk
Elke wo 10.00-12.00 uur.
 E mail@antonvandijken.nl

Open Oude Kerk
Elke vr 14.00-15.30 uur.  
 E jokevanderkrukkrop 

@gmail.com

Open Lichtzijde
Elke ma en do  
14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196  

W lichtbakenzoetermeer.nl/openkerk
Open Kompas
Elke di 10.00-12.00 uur
 Piet Heinplein  

T 06-1322 5946

OPEN KERK

INLOOP OPEN ICHTHUS
Schrijfcafé 
Een leuke, verrassende en gezellige 
activiteit in de U2-ruimte tussen 20.00 
en 21.30 uur. Het volgende schrijf café 
is op donderdagavond 25 mei.  
 E secretariaat@open ichthus.nl 
 W schrijfavonturen.nl 

Koffieochtend
Elke woensdagmorgen tussen  
10.00 en 12.00 in de hal van de kerk. 
Een mengeling van gemeente leden 
en mensen die in buurt van de kerk 
wonen. Er zijn mooie gesprekken en 
ook is een van de pastores aanwezig.

PERRON OOSTERHEEM 
Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628 
E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.nl

Elke maandag  10.00-12.00 uur:  inloop Fitte Fifties 
Elke dinsdag  13.00-16.00 uur:  Open Kerk
Elke woensdag  12.00-13.00 uur:  Perronlunch 
Elke donderdag  16.00-18.00 uur:  Inloop 55+
Elke vrijdag  10.00-11.00 uur  Wandelclub 55+

Perronmeetings 
 Elke zondagmorgen om 10.00 uur in zaal 

4 van de Oosterkerk, neem de zij-ingang. 
Breiclub
 Elke twee weken op maandag. 

 1 en 15 mei, 12 en 26 juni, 14.00-16.00 
uur; € 1; E tanniejorna@gmail.com

Ontmoetingslunches
 elke woensdag, 12.30 uur; 

€ 5; opgeven bij Fred  
Cammeraat T 06-2304 4470

Creaclub 55+
 elke donderdag,  

14.00-16.00 uurINLOOPHUIS ROKKEVEEN
Elke vrijdag in De Regen-
boog van 10.00-13.00 uur.  
Middagpauzedienst van  
11.30-12.00 uur. Elke vierde 
vrijdag maaltijd om 12.00 uur: 26 mei 
en 23 juni (week voorafgaand opgeven)

 Nathaliegang 263 T (079) 361 33 65 
 E wil.bettenhaussen@gmail.com

INLOOP DE HERBERG OUDE KERK
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur in De Herberg naast de  
Oude Kerk, Dorpsstraat 59. Welkom!
 T 06-2009 2729 E loes.landlust@ziggo.nl W oudekerkgemeente.nl

18 t/m 21 MEI
Pelgrimage naar Slangenburg
Van 18 tot 21 mei (Hemelvaartsweek-
end) gaan we pelgrimerend onderweg 
naar de pioniersplek Spoorzoeken 
Slangen burg in Doetinchem. De kans 
om de dingen in je leven weer op een 
rijtje te krijgen of dé kans om de zin in 
je leven te (her)ontdekken. Onderweg 
kom je op bijzondere plekken, heb je 

bijzondere ervaringen. Onderweg  
ontdek je wat je nodig hebt in het 
leven van alledag. Als je nog mee wilt, 
geef je dan snel op!
 18 t/m 21 mei; vertrekplaats  

Zoetermeer; € 135 (bijdrage mag 
geen beletsel zijn om mee te doen); 
max. 25 deelnemers E info@depel-
grimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

Kliederkerk! 
 Op zondagmorgen 25 juni in basisschool Het Noorderlicht. Kinderen, 

ouders, grootouders, iedereen weer van harte welkom!

Doneer je kleding aan het goede doel
Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd?  
Lever je goede en gedragen kleding bij ons in!  
Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven 
in armoede én krijgt je kleding een goede  
bestemming. Door jouw kleding naar een  
inzamelpunt van Kom Over En Help te brengen 
kun je verschil maken in de levens van kwetsbare 
gezinnen in landen als Oekraïne en Moldavië! 
Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! 

 Breng je kleding en schoenen in sterke zakken naar Dr. J.W.Paltelaan 120  
(mevr. G. van Zomeren). Kijk ook op www.komoverenhelp.nl/kleding

9-10 JUNI
Nacht van Gebed voor vervolgde christenen 
Van vrijdag 9 juni 22.00 uur tot zaterdagmorgen 6.00 uur wordt de 
Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk gehouden. Jaarlijks organiseert 
de stichting Open Doors deze landelijke nacht met gebedsblokken voor en 
informatie over christenen die wereldwijd vervolgd worden om hun geloof. 
Nu is de tijd om samen te bidden! De locatie voor deze Nacht van 
Gebed in Zoetermeer is de Oosterkerk aan het Oosterheemplein. 
De nacht wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. 
 Graag aanmelden E p.j.van.daalen@casema.nl  

Meer informatie W opendoors.nl/nacht

Tweedehands  
geeft 

anderen 
een nieuwe 

kans

Meer info

komoverenhelp.nl/kleding

9 t/m 16 JULI
Jongeren naar Taizé
Ook dit jaar organiseren we weer een jongerenreis naar Taizé. Van 9 tot  
16 juli. Het maakt niet uit van welke geloofsrichting je bent, iedereen is van 
harte welkom! Als je interesse hebt om mee te gaan, meld je dan nu aan!
 vertrek vanuit De Oase; € 250 (bijdrage naar draagkracht!)  

E info@depelgrimzoetermeer.nl T 06-2497 5092

18 MEI

Hemelvaartsdag Evenement in het Stadshart

Welkom bij het Hemelvaartsdag Evenement op donderdag 18 mei van 13.00 tot 
17.00 uur. Evenals vorig jaar organiseert het Beraad van Evangelische Gemeenten 
Zoetermeer (BEGZ) dit weer op het Marktplein in het Stadshart. 
Tijdens deze muzikale happening zullen bands van verschillende kerken mooie en 
swingende muziek ten gehore brengen met een boodschap van Gods hoop, geloof 
en liefde. Er zullen verschillende kraampjes zijn om heerlijk rond te neuzen en er is 
ook voor de kinderen genoeg leuks te doen
 18 mei, 13.00-17.00 uur, toegang vrij E info@begz.org W begz.org

‘Het orgel is met liefde uit elkaar 
gehaald en door dezelfde mensen  
in Polen weer opgebouwd’, zegt 
Gerard Baak, voorzitter van de 
Commissie Kerkmuziek van de 
Protestantse Gemeente Zoeter-
meer. ‘Ze hebben er vier dagen 
over gedaan en reden twee keer 
op en neer. We zijn vooral blij dat 
ons orgel een nieuwe muzikale 
bestemming heeft gevonden.’
Łapczyca is een klein dorpje in de 
buurt van de stad Bochnia. Het 

is een van de oudste plaatsen in 
Polen en werd voor het eerst ge-
noemd in de elfde eeuw. De eerste 
bakstenen kerk werd gebouwd in 
1340 en wordt beschouwd als een 
van de mooiste gotische monu-
menten in de regio Bochnia.
Het is een levendige parochie met 
een koor, een jeugdgroep en een 
Caritas-vereniging. Via https://g.co/
kgs/HZ5hdo kunt u een beeld krij-
gen van de kerk en de gemeente.
Met dank aan Loek Schouten die 

uit het Oase-archief informatie over 
het orgel verzamelde en beschik-
baar stelde en aan de Poolse  
buurvrouw Annika van de Zuid- 
kerkenraadsvoorzitter, die voor de 
vertalingen over en weer zorgde.

Oase-orgel ‘klinkt verder’ in Łapczyca 
VERSLAG • In een vorige Kerk in Zoetermeer kon u lezen dat het 
pijporgel, gemaakt door Verschueren in 1978, uit kerkgebouw 
De Oase in Meerzicht verkocht is. En wel aan de katholieke  
St. Anna-parochie in het Poolse Łapczyca.

TIENDAAGSE TENTOONSTELLING

Ontmoeting van kerk, kunst en publiek 
UITNODIGING • In een nieuw samengestelde werkgroep met  
vertegenwoordigers uit veel verschillende kerken zijn de voorbereidingen  
voor het tweejaarlijkse landelijke Feest van de Geest in Zoetermeer opgepakt. 
Een laagdrempelige tentoonstelling-tiendaagse, waarbij kerk, kunst en  
publiek elkaar ontmoeten. 

Voor volgend jaar 2024 vanaf  
He mel vaartsdag tot en met de Pink-
sterdagen worden alle christelijke 
kerken en geloofsgemeenschappen 
uitgenodigd om de deuren van hun 
gebouw open te zetten en ruimte te 
bieden aan het werk van gelovige 
beeldende kunstenaars. 
Kerk en kunst komen zo met elkaar 
in gesprek en dat biedt een waar-
devolle opening voor bezoekers 
om kennis te maken met de passie 

en de kracht van de Pinkstergeest 
die mensen in beweging brengt. 
Het landelijke thema voor 2024 
is ‘troost’ en daar willen we in 
Zoetermeer graag bij aansluiten. 
Er zijn al allerlei ideeën en plannen 
voor de invulling. Kerken kunnen 
rondom de expositie in hun kerk-
gebouw ook andere aantrekkelijke 
activiteiten organiseren tijdens de 
te kiezen openings uren. Het is de 
bedoeling dat iedere beeldende 

kunstenaar die meedoet een nieuw 
werk bij het thema maakt – schil-
derij, tekening, fotografie, beeld, 
quilt of andere vorm. Daarnaast 
kan er eigen werk tentoongesteld 
worden en is het mooi om bezoe-
kers over betekenis en drijfveren te 
kunnen vertellen. Alle inzendingen 
zullen door onafhankelijke kunste-
naars beoordeeld worden. 

Het voormalige Oase-orgel geïnstalleerd in 
het Poolse Łapczyca.

 Meer informatie en aanmelden  
E info@feestvandegeestzoetermeer.nl en  
via de website die actueel ingericht wordt  
W feestvandegeestzoetermeer.nl 

Sobere maaltijd met schrijfmoment

IMPRESSIE • Vanaf donderdag 23  
februari waren er iedere donderdag in 
de Veertigdagentijd sobere maaltijden 
in de Chagall-ruimte van de Ichthuskerk. 
Het was lang geleden dat ik er aan heb 
deelgenomen en ik vond het weer een 
bijzondere ervaring. We namen ons 
eigen brood mee en een soepkom en le-
pel. Er was telkens keuze uit twee soor-
ten soep. Nu, dat ‘sober’ viel wel mee, 
want de soepen waren overheerlijk. Ik 
heb het als heel zinvol ervaren om met 

een aantal mensen in de vastentijd met 
elkaar te eten en tevens iets opzij te 
leggen voor het doel van Kerk in Actie 
van dit jaar, het sparen voor de training 
van jonge vrijwilligers in Moldavië.  
Het schrijfmoment na de maaltijd onder  
leiding van Jannie van Maldegem – 
waar je op vrijwillige basis aan mee 
kon doen – gaf een extra dimensie aan 
het geheel. Ik vind het voor herhaling 
vatbaar en kijk al uit naar volgend jaar.

• Anneke van der Heijde

• Werkgroep Feest van de Geest 2024

Marieke van der Giessen (Oude Kerk), Nelleke Tak (Oosterkerk), Tineke van den Eijkel 
(De Regenboog), Jessica Monker (De Regenboog), Frank Swagemakers  

(Nicolaasparochie), Peter Stolk (Parousia), Hilda Kizilirmak (Rafael Zoetermeer)
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KERK       MUZIEK

CULTURELE AGENDA
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KERK CULTUREEL

‘Ik geloof ...’ 
Kerkmusicus Arie Vooijs bespreekt in deze rubriek de verschillende 

onderdelen van eredienst en liturgie in het kerkelijk jaar.

Carillonconcerten 
12.00-13.00 uur, vanaf toren Oude Kerk

• 29 APRIL Koningsdag ‘Verbondenheid’
Het Wilhelmus, liedjes uit ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’, composities van 
Willem Vogel (Valeriussuite) en Variaties over het FIT-Top-10-lied.
• 6 MEI Bevrijdingsmuziek
Uit Valerius Gedenkclanck (Merck toch hoe sterk, Gelukkig is het land, Slaet 
op den trommele) en songs van Vera Lynn.
• 20 MEI Lentekriebels
Bloemenwals, Tulpen uit Amsterdam, Here comes the sun van The Beatles en 
meer bloeiende bloemen.
• 3 JUNI Frans programma 

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk
elke woensdag 12.45-13.15 uur 

 3 mei Johan Brouwer – klavecimbel & Eske Tibben – alt/mezzosopraan
 10 mei Johann Markel – vleugel & Sebastiaan van den Bergh – cello 
 17 mei Ronald de Jong – orgel & vleugel
 24 mei Ensemble Rossignol: Alice Gort-Switynk – blokfluit 
  & Elly van Munster – gitaar 
 31 mei Albert Brussee – vleugel 
 7 juni Sophie van Dijk – harp 
 14 juni  Deborah Thoen-de Jong – viool, Ronald de Jong – vleugel 
 21 juni  Annemieke IJzerman – harp, Michiel Holtrop – altviool 
 28 juni  Marie-Christine Goergen – dwarsfluit, Harm-Jan Schenkel – piano 
 5 juli  Ronald de Jong – orgel, portatief, vleugel, klavecimbel 
 W herbergoudekerk.nl

Na-de-lunchconcerten 
13.00-13.45 uur Oosterkerk

• 9 MEI Concert in het kader van 
bevrijding met feestelijk ‘Oranje boven’.
 Oosterheemplein 320 

• 24 MEI Beth & Flo
Hun optreden houdt het 
midden tussen een 
traditioneel concert en 

een cabaretprogramma. 
Pianistes met passie voor 

klassieke muziek én een missie om die 
muziek toegankelijk te maken voor iedereen.

T/M 13 MEI
Expositie Ronald de Jong
T/m zaterdag 13 mei exposeert Ronald de Jong, naast  
musicus ook beeldend kunstenaar, schilderijen en digital  
art in de Oude Kerk van Zoetermeer. Kleurrijke abstract- 
figuratieve kunst met een organische beeldtaal, waarbij 
christelijke thema’s vaak centraal staan. Te bezichtigen op: 

woensdagen 13.15-14.00 uur (Lunchpauzeconcerten)
vrijdagen 14.00-15.30 uur (Open Kerk-middagen) 
zaterdagen van 13.00-16.00 uur

 Dorpsstraat 59 W herbergoudekerk.nl

28 MEI T/M 9 JUNI
Quilts in de Adventskerk
De Zoetermeerse quiltgroep ‘The 
happy quilters’ organiseert vanaf 
Eerste Pinksterdag 28 mei t/m 9 juni 
een expositie met vele kleurrijke 

quilts in de Adventskerk. Tijdens de kerkdienst op Eerste Pinksterdag zal Erica 
Wouterloot iets vertellen over deze quilts. Daarna is de kerk iedere dag open 
van 13.00-16.00 uur om de quilts te bewonderen en de maaksters zijn  
aanwezig om erover te vertellen. Op 9 juni kunt u hen ook aan het werk zien. 
 13.00-16.00 uur, Julianalaan 3 T 06-4290 9012

IN DE REGIO
4 MEI
Dodenherdenking met ‘The Armed Man’
Op donderdag 4 mei 2023 vindt in de Elandstraatkerk in Den Haag een  
bijzondere dodenherdenking plaats, waar ‘The Armed Man’ van componist  
Sir Karl Jenkins wordt uitgevoerd door het Dutch Jenkins Choir onder leiding 
van Hans Matla met het Promenade Orkest, en synchroon de filmbeelden.  
Het is een stuk tegen terreur en oorlog, voor jong en oud. Met om 20.00 uur 
de twee minuten stilte, waarna de weg naar vrede wordt ingezet.
 4 mei, 18.30 uur, Elandstraatkerk Den Haag; € 10;  

E info@dutchjenkinschoir.nl   

13 MEI
Elise Mannah in Berkelse Dorpskerk
Gospelzangeres Elise Mannah in concert samen  
met Arjan Breukhoven op piano, synthesizer en orgel. 
 20.00 uur, Dorpskerk Berkel en Rodenrijs, € 12,50  

W arjanbreukhoven.nl/agenda

De vaste onderdelen van de eredienst bestaan 
uit drie pijlers. De eerste pijler wordt gevormd 
door het kyrie en gloria. Als gemeente brengen 

we daarin de nood van de wereld voor God en wij prijzen 
Hem. De tweede pijler is de geloofsbelijdenis. De vaste 
gezangen rondom het avondmaal vormen de derde pijler 
van het zo genoemde ‘ordinarium’. Een goed verstaander 
heeft genoeg gehoord om tot de conclusie te komen dat 
hier ook over nagedacht is.

In het jaar 325 heeft de kerk de tekst voor de geloofs-
belijdenis voor het eerst vastgesteld tijdens het eerste 
oecumenische Concilie van Nicea. Naast de Geloofs-
belijdenis van Nicea kennen we ook de Apostolische 
Geloofsbelijdenis (ook wel de Twaalf Artikelen van het 
Geloof genoemd). Het is onbekend wanneer deze  
geloofsbelijdenis is ontstaan. In ieder geval zijn er  
teksten bekend uit het jaar 170, waarin de huidige versies 
van de apostolische geloofsbelijdenis te herkennen zijn.
In de rooms-katholieke kerken wordt van oudsher de  
Geloofsbelijdenis van Nicea in het Latijn gezongen:  
Credo – ‘Ik geloof ...’ Als in een protestantse viering de 
geloofsbelijdenis wordt gezongen, wordt vaak gebruik 
gemaakt van de Apostolische Geloofsbelijdenis. 

Onder anderen Paul Christiaan van Westering heeft deze 
geloofsbelijdenis op muziek gezet. In het Liedboek 2013 
is deze terug te vinden als Gezang 340b en in de bundel 
Weerklank als Lied 303. Bij het componeren van de melodie 
heeft hij een gregoriaanse melodie die hoort bij de  
Geloofsbelijdenis van Nicea als basis gebruikt.
De gregoriaanse oorsprong van de melodie houdt in dat 
het gezang ook vrijer in ritme gezongen moet worden dan 
bijvoorbeeld een psalm. In een opname van ‘Credo II’ met 
gregoriaans notenschrift op YouTube is dit goed te horen.* 
Ook is de relatie tussen dit Credo en de  
Apostolische Geloofsbelijdenis op melodie 
van Van Westering goed waar te nemen.

• Arie Vooijs

• 13 JUNI 
Pianoconcert 
met Antoinette 
Lammers

 20.15 uur; € 16,50 / tot 25 jaar: € 5 / Zoetermeerpas: gratis

• 21 JUNI  
Nikola Meeuwsen

Opvallend jong  
pianotalent 
opnieuw te 
beluisteren in een  

Regenboogconcert: 
welkom! 

LITURGISCH SCHIKKEN 

De bijzondere taal 
van bloemen
Mij spreekt de blomme een tale
mij is het kruid beleefd
mij groet het altemale
dat God geschapen heeft!

 Guido Gezelle (1830-1899)

‘Van donker naar licht’ en ‘Kruisweg’

OUDE KERK • In de Oude Kerk is er in de Advents- en Kersttijd en 
Veertigdagen- en Paastijd wekelijks een mooi liturgisch bloem-
stuk gegroeid. Bloemen, materialen, kleurgebruik, opstelling, 
alles bij elkaar vertelt het een heel verhaal. 

‘Vervuld met de  
Heilige Geest’

ICHTHUSKERK • Er wordt  
wel gezegd dat bloemen talen 
spreken! Zoals een oud gedicht 
van de Vlaamse priester- 
dichter Guido Gezelle zegt. 

De zeggingskracht openbaart 
zich door goed te kijken, neus en 
tastzin te gebruiken. Stap voor 
stap kan zo de taal van bloemen 
duidelijker worden en in een  
liturgisch bloemstuk tot spreken 
worden gebracht. 
In Zoetermeer-Noord worden al 
sinds jaar en dag schikkingen 
gemaakt bij de verschillende ker-
kelijke hoogtijdagen. Zoals deze 
sprekende voorbeelden uit de 
afgelopen jaren bij Pinksteren. 
In Handelingen 2:1-4 staat: 

Toen de dag van Pinksterfeest 
aanbrak waren zij allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel 
een hevige windvlaag en er 
verschenen een soort vlammen, 
die  zich op allen als vuurtongen 
verspreidden. En zij allen werden 
vervuld met de Heilige Geest.

We hebben een keer 
gipskruid gebruikt (de 
Geest is voor ons on-

zichtbaar) en de vurige ton-
gen verbeeld in gloriosa’s 
met hun puntige tongen.
In een andere schikking 

verbeeldt een tak met drie 
stelen de Drie-eenheid. Er is heel 
wat vooraf gegaan, het lijden van 
Jezus (druiven), de opstanding 
(witte rozen), Hemelvaart, en ten 
slotte de uitstorting van de Heilige 
Geest (de duif).
In de Pinksterschikking van vorig 
jaar 2022 staan de zeven rode 
anthuriums voor de vrucht van 
de Geest: wijsheid, inzicht, raad, 
sterkte, kennis, vroomheid en 
ontzag. De drie groene bladeren 
zijn gekozen om hun hartvorm en 

symboliseren 
de Drie-eenheid 
en Gods liefde. 

• Rina Zegers en  

Nanja den Hertog

Elke week gingen twee dames bij 
een bijbelgedeelte of de naam van 
de zondag aan de slag. Als de een 
een idee heeft voor gebruik van 
een soort bloem, heeft de ander 
wel weer een aanvullend idee 
voor passend materiaal. Ze inspi-
reren elkaar en komen door hun 
creatieve samenwerking tot een 
veelzeggend bloemstuk. 
Joke en Anneke: ‘Wij hebben de 
bloemschikking gemaakt met ma-
teriaal dat op dat moment beschik-
baar was vanuit de tuinen. Met de 
Advent bloeide er nog het nodige 
en van wat wij kregen hebben we 
het gemaakt. De materialen zijn 
allemaal gerecycled, want ‘wi bin 
zuuunig’. Met de ‘Kruisweg’ in de 

Veertigdagentijd hetzelfde.  
Alleen voor het Kerst- en Paasstuk  
hebben wij bloemen gekocht.’
Bij elke schikking wordt een pas-
send gedicht of tekst gezocht en 
dat wordt in de kerkdienst voor-
gelezen, samen met uitleg van de 
symboliek, zoals in de Veertigda-
gentijd een kruis van takken en 
het korter wordende kiezelpad, en 
met Pasen een witte lelie voor de 
opstanding en witte tulpen voor de 
kring van de gemeente. 
Zo vormt een kleine selectie uit de 
schepping een specifiek verhaal 
uit Gods Woord als dat wordt 
samengebracht in een liturgisch 
bloemstuk. Bijzonder. 

• Helma Nieuwstad

Sprekende Pinksterschikking 
DE REGENBOOG • In de protestantse wijkgemeente Zoetermeer- 
Zuid zal met Pinksteren deze liturgische schikking staan, zoals 
getekend op deze afbeelding. Een bloemstuk vol betekenis.

De drie hoge oranje pluimvormige bloemen staan voor de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest. Tegelijkertijd staan zij voor de ‘tongen 
van vuur’ die op de discipelen neerdaalden. 
De blauwpaarse bloemen staan voor de hemel waarvandaan de  
Geest is uitgestort. 
De strelitzia’s (paradijsvogelbloemen) staan voor de twaalf discipelen 
die de Heilige Geest hebben ontvangen en daardoor het evangelie uit-

dragen en wonderen kunnen verrichten. 
De gerbera’s staan voor de gemeente 
van Christus. Een gerbera is een open 
bloem. De gemeente staat er voor open 
om de Heilige Geest te ontvangen. 
Het mos staat voor ‘rust’, om God de 
Vader in je hart te kunnen ontvangen. 

• Marjo van der Molen

* https://youtu.be/bR9NF905nJk
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PERSPECTIEF

‘Iets niet begrijpen en toch zeggen’UITGELEZEN

In deze zevende jaargang 2023 van ‘Kerk in Zoetermeer’  
wordt in de Perspectief- rubriek steeds een bijbeltekst 
belicht, vaak gekozen uit het leesrooster van Taizé  
‘Elke dag de Bijbel open’. 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

DIENEN & DELEN

‘Hoe een boek te lezen dat in feite een ommetje 
door de eeuwigheid beschrijft, en dat uitkomt 
waar het is begonnen?’ Willen Jan Otten 

maakt in Zondagmorgen een soort stapsgewijze wandeling 
door het liturgisch jaar, op een essayistische, tijdloze en 
tegelijk actuele manier beschreven.
Tijdens de coronapandemie met lockdowns werden de  
kerken voor een groot deel voor bezoekers gesloten.  
Auteur Otten miste de mis en besloot iedere week zelf 
maar iets te schrijven over de teksten die op het kerkelijk 
jaarrooster stonden. Op een lichtvoetige en soms  
humoristische toon weet hij gelovigen en buitenstaanders 
te boeien met zijn gedachten, twijfels, relativeringen, 
maar ook met zijn prachtige woordkeus. 
Otten is niet alleen essayist en schrijver, maar ook een 
dichter voor wie geloof en poëzie samengaan. Hij citeert 
de Australische poëet Les Murray: ‘Een religie is een groot 
gedicht en een gedicht is een kleine religie.’ Er staan  
veel gedichten in het boek, van Otten zelf, maar ook van 
anderen, omdat poëzie en geloof beide omschreven  
kunnen worden met ‘iets niet begrijpen en toch zeggen’.
Opvallend is zijn uitspraak: ‘Een mis is […] om te  

beginnen saai.’ Het steeds herhalen van plechtigheden, 
rituelen en gebeden vormt echter ook de kracht ervan. 
Saaiheid betekent niet je vervelen, maar de wekelijkse 
liturgie biedt een mogelijkheid om even los te komen 
van de dagelijkse werkelijkheid: ‘Je zit in de kerk om, 
geholpen door gebaren en geprevel, gezeten tussen de 
ademende anderen, niets te zien, en de blik binnenwaarts 
te richten. Hoe volgestouwd met beelden en schilderingen 
de kerk ook is, een van de eerste, direct heilzame  
uitwerkingen van de mis is: beeldrust.’
Zondagmorgen is het beste Theologische Boek van 2022 
met als jurywaardering: ‘Een prachtig 
meditatief boek, enig in zijn soort.’  
Dit ‘ommetje door de eeuwigheid’  
is verrassend opgebouwd in een  
verrassende stijl. Je kunt overal  
beginnen en overal uitkomen.

• Hanneke Lam

God is er al …

Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond 
en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Marcus 16:15-20 

‘Kerk naar buiten’ is een goed thema. We hebben als kerkmensen 
vaak de neiging om veilig binnen te blijven, samen bidden, samen 
zoeken, samen koffie drinken, het vertrouwde. Jezus’ leerlingen 

zaten op die eerste pinksterdag ook binnen, totdat de Heilige Geest begon te 
waaien en hen het huis uitjoeg. We worden naar buiten gestuurd.

Dan kun je denken: ‘Buiten is er helemaal niets van God. Ik moet Hem daar 
gaan brengen. Die taak rust op onze schouders.’ Grote verantwoordelijkheid. 
Hoe pak je dat aan? Aan mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten 
het goede nieuws van het evangelie vertellen. Help!

Maar is het wel zo, dat er buiten (nog) niets is? Hoe weet je dat zo zeker?  
Ik geloof dat God allang aan het werk is buiten. Wij zijn niet de eersten! God 
staat aan het begin en wij mogen Hem helpen. Ik vind dat een bemoedigende 
gedachte. Als ik m’n aarzelende stapjes naar buiten zet, mag ik weten dat God 
daar al is en me vraagt ‘doe je mee?’. 

God is er al … Dus laten we niet meteen gaan praten en roepen wanneer  
we als kerk naar buiten gaan. Begin met luisteren. Aandachtig zijn. Waar zie 
je tekens van Gods aanwezigheid? Waar ritselt de Geest? Waar zie je kiemen 
van een plantje dat kan gaan groeien? We konden nog wel eens verrast worden  
door wat we dan opmerken. Net als Jezus toen Hij die Romeinse soldaat 
ontmoette (Lucas 7:10) en uitriep: ‘Iemand met zo’n groot geloof  
heb ik in heel Israël nog niet gezien!’

• ds. Els van der Wolf-Kox

PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Willem Jan Otten, ‘Zondagmorgen.  
Over het missen van God’, Middelburg: 

Halewijn, 2022, € 25,99

ZON. 14 MEI Johannes 14:15-21
Jezus zei: Ik zal de Vader vragen jullie een  
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij 
je zal zijn: de Geest van de waarheid.

MA. 15 MEI Baruch 5:1-9
God zal zijn volk met vreugde leiden bij het  
licht van zijn luister, onder betoon van zijn 
barmhartigheid en gerechtigheid.

DI. 16 MEI Psalm 119:25-32
Ik zal voortgaan op de weg van uw  
geboden, Heer, want u geeft mij ruimte.

WO. 17 MEI Johannes 14:18-21
Jezus zei tot zijn leerlingen: Nog een korte 
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, 
maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef 
en ook jullie zullen leven.

DO. 18 MEI Marcus 16:15-20
HEMELVAART
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek 
heel de wereld rond en maak aan ieder 
schepsel het goede nieuws bekend.

VR. 19 MEI 2 Korintiërs 4:8-12
Paulus schreef: We worden van alle kanten  
belaagd, maar raken niet in het nauw. We 
worden aan het twijfelen gebracht, maar 
raken niet vertwijfeld. We dragen in ons 
bestaan altijd het sterven van Jezus met 
ons mee, opdat ook het leven van Jezus in 
ons bestaan zichtbaar wordt.

ZA. 20 MEI Marcus 16:15-20
Na Jezus’ hemelvaart gingen zijn leerlingen 
op weg om overal het nieuws bekend te 
maken. De Heer hielp hen daarbij en zette 
hun verkondiging kracht bij.

ZON. 21 MEI Matteüs 28:16-20
Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn 
leerlingen en zei: Ga op weg en maak alle  
volken tot mijn leerlingen. En houd dit voor 
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.

MA. 22 MEI Jesaja 50:10
Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer?  
Laat degene die rondwaart in de duisternis, 
zonder een straal van licht, vertrouwen op de 
naam van de Heer en steunen op zijn God.

DI. 23 MEI Lucas 11:9-13
Jezus zegt: Als jullie, met jullie gebreken,  
je kinderen al goede gaven schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel 
dan niet de heilige Geest geven aan wie 
hem erom vragen.

WO. 24 MEI Romeinen 8:5-11
Paulus schreef: Wat de Geest wil brengt 
leven en vrede.

DO. 25 MEI 1 Tessalonicenzen 5:1-11
Paulus schreef: U bent allen kinderen van 
het licht en van de dag. Laten we dus niet 
slapen, maar waken.

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Bij eenzaamheid ervaar je een  
gemis aan een hechte, emotio nele  
band met anderen. Eenzaamheid 
gaat gepaard met kenmerken als 
negatieve gevoelens van leegte, 
verdriet, angst en zinloosheid en 
met lichamelijke of psychische 
klachten. Eenzaamheidgevoelens 
kunnen invloed hebben op je  
gezondheid, welzijn en kwaliteit 
van leven.
Er bestaan verschillende soorten 
eenzaamheid. Het belangrijkste 
onderscheid dat wordt gemaakt, 
is tussen sociale eenzaamheid en 
emotionele eenzaamheid. Bij  
sociale eenzaamheid gaat het 
vooral om het ontbreken van con-
tacten zoals vrienden, kennissen en 
collega’s. Emotionele eenzaamheid 
ontstaat als iemand een hechte  
band met één andere persoon, 
meestal de levenspartner, mist. 

Je eigen graadmeter
Eenzaamheid is iets dat je  
ervaart. Dit betekent dat je pas 
eenzaam bent als je jezelf een-
zaam voelt. Alleen zijn hoeft niet 
gepaard te gaan met je eenzaam 
voelen. Jij bent je eigen graad-
meter. Eenzaamheid is vooral een 
probleem voor mensen die het 
sterk of langdurig voelen. Kort 
gezegd, wanneer eenzaamheid  
je ongelukkig maakt of het je  
belemmert in je functioneren.

Bestrijden van eenzaamheid
Zonder oplossing is eenzaamheid 
ziekmakend, het kan leiden tot 
hogere zorgkosten. En dat terwijl 
zorg nooit de echte eenzaamheid  
kan oplossen. Eenzaamheid  
bestrijden kunnen wij alleen  
met elkaar en met de eenzame 
inwoners zelf. Een klein gebaar 
en een beetje aandacht kan voor 
iemand al veel betekenen. Als je 
je eenzaam voelt, zul je zelf op 
een gegeven moment de stap 
moeten zetten om (weer) mee te 
doen, of te blijven meedoen.  

Iets zoeken wat je zin geeft en 
waar je blij van wordt. Ertoe doen 
is heel belangrijk.

Oorzaken van  
eenzaamheid
• Individuele oorzaken: erfelijke 

factoren, schuldenproblematiek, 
moeite met taal, burgerlijke 
staat, GGZ-problematiek. 

• Veranderingen in het sociale  
netwerk: verlies van een dierbare,  
ontslag, verhuizing, nieuwe 
school. 

• Maatschappelijke oorzaken: 
sociale media, individualisering, 
ontkerkelijking, vergrijzing,  
negatieve beeldvorming.

Eenzaamheid in Zoetermeer
In 2016 voelde maar liefst 45 pro-
cent van de 19 t/m 64-jarigen in 
Zoetermeer zich eenzaam. Voor 
ouderen vanaf 65 jaar was dat 
zelfs 48 procent. Bijgaande kaart 
laat in de buurten Stadscentrum, 
Palenstein en Meerzicht-Oost in 
2016 de hoogste mate van een-
zaamheid zien. Vooral ouderen, 
jongeren, niet-westerse migranten, 
mensen met GGZ-problematiek 
en alleenstaanden ervaren een-
zaamheid in hun leven. Inmiddels 
zijn we zeven jaar verder, nieuwe 
cijfers ontbreken nog, maar het 
probleem zal vermoedelijk alleen 
maar groter geworden zijn.

Zoetermeer Actief-filmpjes
Zoetermeer Actief is een website 
waarin dagelijks nieuwsberichten 
voor inwoners van Zoetermeer 
worden geplaatst. Voorzitter van 

de stichting Zoetermeer Actief is 
Mark Neijssel, tevens hoofd PR. 
Mark is actief geweest als maat-
schappelijk werker en is met zijn 
vrouw Rita een van de partners van 
de Zoetermeerse Community tegen 
eenzaamheid: een verzamelplaats 
van allerlei instanties, die zich  
bezighouden met eenzaamheids-
bestrijding. Je kunt er terecht als 
je je eenzaam voelt en ook als je je 
aan wilt melden als vrijwilliger. 
Voor een serie filmpjes heeft  
Zoetermeer Actief Christa, Kevin, 
Sieg, Marije, Truus, Kees benaderd, 
die durfden te vertellen hoe ze in 
eenzaamheid terecht kwamen en 
daaruit geholpen werden. Deze 
serie heeft landelijke bekendheid 
gekregen en wordt ook in andere 
plaatsen gebruikt om eenzaamheid 
en mogelijke oplossingen onder de 
aandacht te brengen.

Kunnen kerken helpen?
De pioniersplekken Perron  
Oosterheem (Oosterkerk) en De 
Pelgrim (in gebouw De Oase in 
Meerzicht) zijn al bij de Community 
aangesloten. Kunnen we vanuit 
de protestantse wijkgemeenten 
en kerken hier ook aan bijdragen? 
Bijvoorbeeld met een maatjes-
project? Het zou één van de 
manieren zijn waarop we als kerk 
onze blik meer naar buiten richten.

• Jan Blankespoor

 W zoetermeeractief.nl/429-nieuws-
2023/24391-eenzaamheid-in-beeld-
overzicht – serie korte filmpjes 

 W zoetermeertegeneenzaamheid.nl 

– platform en ontmoeting

CentrumMeerzicht

Buytenwegh de Leyens

Rokkeveen

Oosterheem

Seghwaert

Noordhove

Eenzaamheid op de kaart

(Bron: GGD 2016, bewerking Onderzoek & Statistiek van de 
gemeente Zoetermeer)

De kaart laat de eenzaamheid per buurt
zien. De buurten met de hoogste mate
van eenzaamheid zijn Stadscentrum,
Palenstein en Meerzicht-Oost.

Percentage

Geen waarde

< 42

42 < 46

46 < 48

48 < 53

>= 53

SERIE AANSPREKENDE FILMPJES

Community tegen eenzaamheid 
ACTUEEL • Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem,  
ook in Zoetermeer. Er zijn buurten in onze stad waar  
meer dan de helft van de mensen zich eenzaam  
voelt. De Zoetermeerse Community tegen  
eenzaamheid probeert daar iets aan te doen. 

Bron: GGZ Zoetermeer

‘Vrijheid en saamhorigheid’, 
kunstwerk bij Sint Antoni en 
Palamos in Spanje.


